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Wij sensibiliseren het brede publiek in Vlaanderen en Brussel rond mensen- en volkerenrechten vanuit onze unieke kennis en expertise over de Koerdische regio’s
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Wij streven naar verbinding in cultuur en dragen respect voor culturele diversiteit hoog in het vaandel
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				‘Democratisch Confederalisme’, bedacht door Murray Bookchin, werd nadien getheoretiseerd door Abdullah Öcalan. Öcalan ziet in dit politieke concept een vreedzame oplossing weggelegd voor de aanhoudende conflicten in de Koerdische regio’s

“De fundamentele problemen van het Midden-Oosten zijn diep geworteld zijn in een klassenmaatschappij. Ze worden nog eens aangescherpt door een mondiale crisis vanwege de kapitalistische moderniteit. Een dominantie dat geen oplossingen kan bieden, om nog maar te zwijgen van een langetermijnperspectief voor de regio. Daarom is de toekomst het democratisch confederalisme. Ik zie het als de weg naar vrijheid en democratisering voor volkeren over de hele wereld” (Abdullah Öcalan)

Het Koerdisch Instituut presenteert een eigen analyse van dit concept tijdens de conferentie van de Coppieters Foundation in Rijeka op 22 november 2023
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				De Koerden zijn één van de grootste volkeren ter wereld zonder eigen staat.

Ze hebben een rijke cultuur die zij volwaardig wensen te beleven, een wens waar elk volk recht op heeft. Dit recht tot beleven is echter niet allen gegeven.

Het verhaal van de Koerden en hun buren in het Midden-Oosten, Eurazië en de Kaukasus schept empathie en begrip. Hoe zij het hart van hun cultuur beleven.
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				Het Koerdisch Instituut is een erkende beweging die sensibiliseert over mensen- en volkerenrechten in het Midden-Oosten, Eurazië en de Kaukasus.

Zo willen we mensen inspireren en engageren om zich in te zetten voor deze missie.
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								“Wederzijds respect en vooral erkenning van eenieders identiteit” – analyse Koerdisch Instituut na rellen in Heusden-Zolder							
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Analyse van het Koerdisch Instituut naar aanleiding van de rellen tussen Koerden en Turken op zondag 24 maart “De oplossing zit hem in wederzijds respect en vooral erkenning van eenieders identiteit” Zowel in de binnenlandse pers en media, als op sociale media...



			
			
				
			

				
														
													
								NEWROZ-receptie:  Vier met ons het Koerdisch Nieuwjaar, symbool van vrijheid en samenleven in vrede							
											

				
					5/03
U bent welkom op Vrijdag 22 maart 2024 (19u – 22u), Stadhuis Antwerpen, Leyszaal, (Grote Markt 1, 2000 Antwerpen) Wij nodigen u heel graag uit op onze receptie ter gelegenheid van Newroz. Dit jaar vindt de receptie plaats in het recent gerenoveerde stadhuis van...



			
			
				
			

				
														
													
								Öcalan exact 25 jaar opgesloten in isolatie – VRT-interview met Derwich Ferho (15-02-24)							
											

				
					15/02
Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat Abdullah Öcalan, de leider van de Koerdische Arbeiderspartij PKK, in Kenia door Turkse speciale eenheden werd ontvoerd. Sindsdien zit Öcalan in volledige isolatie opgesloten op een verlaten Turks eiland. Het Koerdisch Instituut...
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					18/01
Welkom op de première van de film 'De Maagd met het Kind'. De medewerkers van het Koerdisch Instituut zouden deze unieke gelegenheid graag met jullie delen op 30 januari om 20u15 op het Filmfestival van Oostende. Zie...
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				Het Koerdisch Instituut is een erkende beweging die sensibiliseert over mensen- en volkerenrechten in het Midden-Oosten, Eurazië en de Kaukasus.

Zo willen we mensen inspireren en engageren om zich in te zetten voor deze missie.
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				Hartelijk welkom bij onze nieuwe website!

Onze passie is iedereen met een hart voor de Koerden de beste informatie bezorgen. Laat ons zeker weten wat je goed vindt, en wat beter kan! 

Veel plezier alvast!


			

			
				
				
				
				
				
				

				
				
					
						
				
				
				
				
				Heb je alle informatie goed gevonden? Wat kan er beter? Hartelijk dank voor uw bijdrage aan een betere website!
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